
Broers piraten

Er waren eens twee broers die piraten waren. Ze hielden erg van de stad Lübeck omdat daar veel 
kooplieden waren en ze altijd goede en waardevolle goederen hadden. 
Volgens de legende hadden de broers Märt en Priit eens geprobeerd om de boot van een heks te 
beroven. Helaas misten ze de heks en zij sprak een vloek over hen uit dat als de koning hen in de 
ogen keek, ze niet konden bewegen. Priit en Märt lachten hardop en vroegen zich af wat de vloek 
nog meer inhield. De heks zei: “Lach, lach, wie het laatst lacht, lacht veel beter.” Toen hij dit zei, 
was hij verdwenen en de broers maakten geen geluid. 
Op een dag, toen ze zout en stof aan het stelen waren van een koopman in de stad Lübeck, 
merkten ze dat er zich zoveel kooplui en boeren op het marktplein hadden verzameld. Ze waren 
allemaal op weg om de koning te zien en te begroeten, want zo'n aanblik zag je niet vaak. Toen 
Mart en Priit wegvluchtten met de goederen die ze van de koopman hadden gestolen, zag de 
koning hen en keek hen recht in de ogen. Ze bleven even staan en konden zich niet bewegen. 
Toen de koopman hen inhaalde, maakte hij hun zakken leeg en vertelde het hele verhaal aan de 
koning. De koning besloot hen voor 100 jaar in de gevangenis te zetten om hen de tijd te geven na
te denken over wat ze hadden gedaan. 
Toen ze op weg waren naar de gevangenis, keek de koning even de andere kant op en de broers 
begonnen meteen zo hard als ze konden te rennen. Ze renden naar de boot en ontsnapten 
ternauwernood aan de greep van de koning. De helft van de tijd renden ze geblinddoekt omdat ze 
bang waren voor de vloek. Priit en Märt verheugden zich in de boot, toen ze plotseling in de verte 
een grote draak zagen met de koning op zijn hoofd. De broers raakten in paniek, schreeuwden en 
renden verwoed rond. Uiteindelijk sprongen ze in het water en wachtten tot de koning met de 
draak wegvloog. 
s Nachts, toen alles stil en donker was, besloten ze eindelijk uit het water te komen, omdat de 
koning allang weg was. Toen ze bij de boot aankwamen, zagen ze de koning in het midden van de 
boot zitten en thee drinken aan tafel. Toen de koning hen in de ogen keek, konden ze zich niet 
bewegen. De koning tilde hen op aan een vlieger en vloog naar de top van de hoogste heuvel in 
Lübeck. Daar zette hij Märd en Priidu neer en vloog vrolijk weg. De broers huilden drie dagen lang,
totdat er plotseling een heks verscheen. Märt en Priit gingen op hun knieën en smeekten de heks 
om hen van de top van de heuvel af te helpen. De heks wierp zich op haar rug en begon hard te 
lachen. Zo lachte hij daar tot de avond, tot hij eindelijk moe werd en tegen zijn broers zei: “Wie het 
laatst lacht, lacht veel beter.” Toen hij dit zei, verdween hij en niemand zag hem ooit weer. Maar 
het verhaal werd erg populair onder de kooplieden en niemand durfde ooit nog een koopman te 
beroven. 
Volgens de legende zijn de broers Priit en Märt nog steeds niet van de top van die heuvel 
gekomen.
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